
 

Korte samenvatting van de preek 
 

Tekstgedeelte: Ezechiël  37: 1-14  (eeuwigheidszondag) 
 
Hoe gaan we om met de dood? Sommigen willen de werkelijkheid van de dood zoveel mogelijk 

ontkennen en wegdrukken. Anderen benadrukken juist dat de dood bij het leven hoort. Wat is de 

reactie van een christen? 

Thema: Hoop in het dal van de dood   

1. Morsdood 

Het visioen van een dal vol dorre doodsbeenderen sluit aan bij het gevoel van het volk in 

ballingschap: geen hoop meer op overleven als volk.  God laat zien dat hun situatie inderdaad 

hopeloos is, maar dat Hij juist in die situatie weer met een profetie komt.  

De ballingschap van Israël is beeld voor de situatie van de mens na de zondeval: alles loopt dood, en 

dat hebben we verdiend (Ef 2: 1). Maar juist waar er voor ons geen oplossing meer is ontmoeten we 

God. 

2. Nieuw leven 

God maakt mogelijk wat onmogelijk is. Ezechiël profeteert en de droge botten worden lichamen. Hij 

profeteert nog een keer, en de Geest waait en brengt die lichamen tot leven. De terugkeer uit 

ballingschap hier geschetst als een nieuwe schepping (vgl Gen 2,7) 

Als Jezus met Nicodemus spreekt over opnieuw geboren worden uit water en Geest verwijst Hij naar 

Ez 36 en 37. Hij zelf is het die zorgt voor een nieuwe schepping. Daarmee verandert de dood voor wie 

in Hem gelooft van karakter (Joh 11: 25-26). 

3. Hoe kan dat? 

Maar waarom begint God opnieuw met een volk dat de verbondsvloek (afgesneden, vrs 11) zelf over 

zich heen heeft gehaald? Dat doet Hij opdat men zal beseffen dat Hij de HEER is (vrs 6,13,14). De 

verlossing komt helemaal bij Hem vandaan. Maar daarvoor nam Jezus de vloek voor zijn rekening (Jes 

53:8). Zo overwon Hij voor ons de dood. Daarom blies Hij ook over zijn discipelen (Joh 20: 22) na zijn 

opstanding: wie gelooft krijgt een nieuw en nooit doodlopend leven. 

Daarom hebben we hoop (vgl 1 Petr 1:3). We accepteren de dood niet (het is de laatste vijand), maar 

we hoeven de dood ook niet te ontkennen (die vijand is overwonnen) 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,  
dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 26 november 2023)  
https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag  
of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/    
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) Bespreken zondag 1 Heidelberse Catechismus 

Zoek vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus er eens bij. Lees dit gedeelte samen. 

Daarna leest ieder in stilte rustig nog een keer deze vraag en antwoord. Daarbij kiest ieder er één 

gedachte uit, die hem of haar aanspreekt. 

Wissel nu samen uit. Eerst noemt ieder de gekozen gedachte, daarna bespreek je dat samen. 

 

3) Bijbelstudie 1 Korintiërs 15 

- Iedereen leest voor zichzelf eerst het gekozen gedeelte uit 1 Korintiërs 15 (volgende pagina) en zet 
!! bij die verzen, die aanspreken en ?? bij die verzen, die vragen oproepen. Iedereen kiest ook 1 vers 
dat hem of haar het meest aanspreekt. 
- Eerst vertelt ieder welk vers hem/haar het meeste aan speekt en waarom. 
- Daarna wordt de tekst nog een keer doorgelopen met extra aandacht voor de !! en ?? 
 
4) Verdere bespreekpunten 
 

• Bespreek samen ontwikkelingen die je ziet in gebruiken en gewoontes rond de begrafenis. Wat 
spreekt je aan, wat niet?  

• Waarom zegt Ezechiël geen ja op de vraag ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven 
komen?’? Waarom zegt hij geen ‘nee’? Zijn er situaties of relaties in jouw leven waarbij God 
diezelfde vraag zou kunnen stellen? 

• Hoe vervult God zijn belofte ‘Ik zal jullie mijn adem geven’ in jouw leven? Wat gebeurt er dan? 
Welke invloed heeft de verwachting van het leven na dit leven op je leven nu? 

• We leven in een wereld waarin het hier en nu het belangrijkste is en een eventueel leven na dit 
leven nauwelijks een rol speelt. Hoe is dat bij jou? 

• Spreek je wel eens met anderen over het leven na dit leven? Welke ideeën kom je tegen. Hoe 
reageer jij? 

• Mag je ernaar verlangen elkaar op de nieuwe aarde terug te zien? Welk beeld heb je daarbij? 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/


1 Korintiërs 15 
 

3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer 

ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,  

4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,  

5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 

6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, 

van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.  

**** 

12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is 

opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen 

opstaan?  

13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt;  14 en als Christus niet 

is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.  

*** 

20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de 

gestorvenen. 

21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood 

er gekomen door een mens.  22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij 

door Christus allen levend worden gemaakt.   

*** 

51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen 

wij allemaal veranderd worden,  

52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde 

inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een 

onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.  

53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, 

het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.  

54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit 

sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De 

dood is opgeslokt en overwonnen.  

55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’  

56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.  

57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de 

overwinning geeft.  
 


