Preek 1 Paulus brief aan de Galaten
Galaten 1: 1-12 — . =

over genade en de wet

Thema:
Het ware

evangelie

Korte samenvatting van de preek

Paulus’ brief aan de christelijke gemeentes in Galatié (huidige Turkije) is fel van toon (zie b.v. 1:6, 3:1,
5:12), en gaat over een leerverschil (moeten heiden-christenen zich wel of niet laten besnijden). Dat
klinkt niet positief, maar laten we maar eens kijken of die felheid terecht is.

Thema: het ware evangelie

1) is van goddelijke oorsprong

Hoe weet je of iets waar(devol) is? De één kiest voor de traditie, de ander koerst op z’'n gevoel. Maar
omdat er ook foute tradities zijn, en je gevoel ernaast kan zitten, is er openbaring nodig, een groter
verhaal. Het christelijk geloof zegt: in Jezus hebben we God leren kennen en het grote verhaal achter
alle verhalen (Joh 1,14). En toen Jezus naar de hemel gaf hij zijn apostelen en ooggetuigen de taak en
het gezag om dat verhaal verder te brengen. Nu ontkenden de dwaalleraars die na Paulus kwamen
dat Paulus bij de apostelen hoorde. Daarom claimt Paulus zijn gezag (1: 1 en 11-12). In zijn
boodschap ligt zekerheid. Ook voor ons vandaag, want die boodschap is opgeschreven.

2) is een boodschap van redding

Maar niet al Paulus woorden hebben hetzelfde gewicht (vgl 1 Kor 7:25 met Gal 1: 8-9). De kern is het
evangelie, wat Paulus gelijk in z’'n groet (vrs 3-5) al formuleert: Jezus stierf voor ons aan het kruis om
ons te bevrijden uit een door het kwaad beheerste wereld. Dat is Gods plan.

De apostolische boodschap is evangelie (wat is gebeurd/deed Hij voor ons) en geen advies (wat moet
er gebeuren/moet jij doen). En dat verdedigt Paulus fel!

3) is een kwestie van alles of niets

Het evangelie zegt: uit pure genade ben je gered en krijg je alles, en dat verandert je leven; maar dat
wordt steeds omgekeerd (vrs7) in: je moet aan voorwaarden voldoen om gered te worden.
Voorbeeld 1: als je maar goed leeft komt het goed (vrijzinning), voorbeeld 2: Ja, het is genade, maar
je moet wel...... Maar dan gaat het weer om de mens draaien, raakt Jezus uit het middelpunt en
worden we trots of onzeker. Daarmee hal je het hart uit het evangelie

4) het ware evangelie brengt vrede

Maar waarom zo fel? A. Als kwetsbare mensen het meest kostbare wordt ontnomen moet je kwaad
worden. B. Dan komt er ruimte om over allerlei minder belangrijke zaken te relativeren. Zie
bijvoorbeeld Romeinen 14: 5-6 en 19)



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,
dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 14 april 2024)
https://www.youtube.com/results?search guery= pax+chr|st|+den+haag
of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) de brief aan de Galaten

Misschien goed om van tevoren af te spreken dat iedereen de hele brief alvast even leest. Laat één
persoon even wat meer informatie over de brief verzamelen.

Je zou ook samen dit filmpje van het Bible Project kunnen kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=ymRLRzkWtlw&ab channel=BibleProject-Dutch%2FNederlands
Bespreek dit samen.

3) Het evangelie kort

In de eerste 5 verzen geeft Paulus al heel kort aan wat voor hem het evangelie is.

Maak samen een lijstje van de kernelementen van het evangelie. Doe dat eerst ieder voor zich, en
kijk dan welke lijst dat samen oplevert. Is het allemaal essentieel? Mist er nog wat? Lukt het met
deze elementen het evangelie in een paar zinnen samen te vatten?

4) Hoe gaan wij om met (leer)verschillen?

Eris in de kerk over van alles en nog wat ruzie gemaakt. Over gedragszaken (zondagsheiliging,
seksuele ethiek, wel of geen alcohol, enz), over liturgie (wat zingen, welke begeleiding,, enz), over
kerkorde (vrije kerken of niet, welke ambten, enz) en over de leer (schepping in 7 dagen?, is de
opstanding historisch, kinderdoop of niet, enz).

Hoe dien je de vrede het best zonder de waarheid geweld aan te doen?

Waar moet je een grens trekken, en waar moet je soepel zijn?

Hoe hou je elkaar in vrede dicht bij Jezus?

5) Besprekingsvragen

¢ Het Nieuwe Testament is als gezaghebbend aanvaard omdat het geschreven is met apostolisch
gezag. Hoe zie jij dat gezag? Wat vind je er mooi aan? Wat minder?

* Begrijp je het verschil tussen de Bijbel lezen als evangelie (wat heeft Hij gedaan/doet Hij?) en de
Bijbel lezen als advies (wat moet jij doen?). Hoe lees jij de Bijbel? Welk effect heeft dat op je leven?
* Wat is het verschil tussen de roeping tot de taak van Apostel (zoals Paulus) en hedendaagse
roepingen als die van ouderling, zendeling, evangelist, enz.

¢ Bevrijd worden uit deze door de zonde beheerste wereld (vers 4) is dat toekomstmuziek of is dat al
werkelijkheid geworden voor je? Bespreek dat met elkaar

¢ lemand zei: “Alles hangt af van de volgorde: eerst rechtvaardiging dan heiliging.” Begrijp je dat?
Waarom kan het niet andersom?
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