
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Als je de eenheid wilt bewaren in een kerkelijkconflict is er vaak spanning tussen gaan voor de 
waarheid en gaan voor de vrijheid. Wat leren we van het conflict in Galaten 2. 
Thema: Echte eenheid is een kwestie van waarheid en vrijheid 
1) waarheid 
Zeggen dat je de waarheid hebt is vandaag verdacht. Het zou leiden tot onverdraagzaamheid en 
onvrijheid. Dat kan inderdaad, maar dat hoeft niet. Iedereen heeft z’n waarheidsclaims. Paulus ook 
(vers 5), maar welke waarheid bevordert de eenheid? 
Paulus waarheisclaim is: wie gelooft in Jezus is gered. Punt! De joodse dwaalleraars zeiden: nee, je 
moet je ook aan de besnijdenis/ceremoniële wet houden om gered te zijn. Ook wij hebben steeds de 
neiging iets toe te voegen: geloof én berouw/goed leven/de juiste standpunten/ enz 
Maar het evangelie van rechtvaardiging uit genade door het geloof alleen geeft eenheid 
- iedereen kan erbij horen en niet alleen goede mensen/ mensen met veel godservaring enz. 
- wat je hebt in Jezus overstijgt alle verschillen (zie 3: 26-28) 
- het verbindt ook armen en rijken (vrs 10, Paulus belooft dat de rijkere griekse gemeentes de joods-
christelijke gemeenschap in Jeruzalem zullen steunen) 
2) vrijheid 
In onze samenleving is waarheid ook verdacht omdat absolute waarheden je vrijheid zouden 
inperken. Je kunt dan niet meer doen wat je wilt. 
Maar echte vrijheid is niet los zijn van beperkingen, maar je houden aan de juiste beperkingen 
(voorbeeld vis in water; paraglider). 
Paulus is ervan overtuigt dat de waarheid van het evangelie vrij maakt (vers 4)  
a. religieuze vrijheid 
Gered door het geloof alleen maakt je een vrij kind van God, waarbij je gelifd blijft ook als je tekort 
schiet. Wordt je gered door geloof + XXX, dan wordt XXX je slavendrijver, dan gaat het van jou 
afhangen, en ben je bij falen alles kwijt. 
b. emotionele vrijheid 
Petrus at niet meer met heidenen uit angst voor de joodschristelijke mensen uit Jeruzalem. Paulus 
confronteert hem ermee dat dat niet in lijn met het evangelie van de genade is (vers 14). Want als je 
in Jezus geaccepteerd bent door God, kun je vrij uitkomen voor je geloof  
c. sociale vrijheid 
Niets zo moeilijk als verschillende culturen samenbrengen. Achter de spanningen in onze tekst ligt de 
culturele kloof tussen Jood en Griek. Eigen groep eerst is een natuurlijke reflex. Maar waar we één 
zijn in Christus zijn groepsbanden (familie, volk, cultuur) niet meer bepalend. Dat geeft vrijheid.  



Preekbespreking 
 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,  
dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 28 april 2024)  
https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag  
of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/    
 
1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 
2) Zijn we vrij? 
Schrijf op een groot vel papier het woord ‘Vrijheid in de kerk’. 
Wat komt er bij je op als je dat leest? Schrijf dat in trefwoorden op op het papier. 
Bespreek daarna het resultaat: wat valt op? 
Aanvullend: 
- laat iedereen vertellen of tie zich vrij voelt in de gemeente (leg uit: hoe, wanneer, enz) 
- roept het geloof bij jou een gevoel van vrijheid op? 
- wat zou er voor jou nodig zijn om meer vrijheid te ervaren? 
- Kun je ook voorbeelden geven uit je eigen kerkelijke ervaring dat in de kerk de vrijheid geweld werd 
aangedaan? 
 

3) Zelf bijdragen aan je redding 

Door de geschiedenis zijn er altijd weer extra voorwaarden gesteld om er bij te mogen horen: je aan 

de wet houden; echt berouw hebben; goed leven; de goede standpunten hebben…… 

- Herken je dat?  Ook uit je eigen leven? 

- Maken wij het als gemeente waar: gaan voor de waarheid van het evangelie, en daarom op alle 

andere terreinen verdraagzaam? 

- ‘Alle onzekerheid en onvrijheid in het geloof is het gevolg van het feit dat je toch denkt zelf iets bij 

te moeten dragen aan je redding.’  Bespreek deze stelling samen.   

  

4)  Besprekingsvragen 

Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking. 

• voel je in je eigen leven wel eens de spanning tussen waarheid (dat wat je geloooft) en 

vrijheid (doen wat je zelf wilt)? Hoe ga je daar mee om?  

• Mensen met strikte standpunten over de waarheid worden vaak beschuldigd van 

onverdraagzaamheid. Raakt die beschuldiging ons? In welk opzicht wel/niet? 

• Wat kunnen wij leren van de verplichting in Galaten 2: 10?  

• Om welke reden zou je kerkelijke eenheid op mogen zeggen, en om welke niet? 

• Paulus laat Titus niet besnijden (2:3), maar tijdens de tweede zendingsreis laat hij Timoteüs 

wel besnijden ter wille van het contact met de joden (Handelingen 16:3). Sanp je dat? Wat 

kunnen wij daarvan leren? 

• Paulus vermaant Petrus publiek. Waarom deed hij dat? Wat kunnen we ervan leren als het 

gaat over het aan de kaak stellen van misstanden vandaag? Waar is een hard optreden 

nodig, waar verdraagzaamheid? 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

