
 
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Een preek met Pinksteren over Romeinen 8, hét hoofdstuk over het werk van de Geest 
De Geest 
1) is God zelf 
Het woord ‘geest/pneuma’ dat ook adem en wind betekent is onzijdig en doet denken aan een 
kracht, maar in het NT is de Geest een Hij, een persoon. Hij vormt een nauwe eenheid met God de 
Vader en met Christus (zie vers 9-11).  
2) woont in ons 
Die Geest, God zelf, woont in de gemeente, en in élke gelovige (vers 9). En dat betekent dat we 
dichter bij onze bestemming komen, want heel de Bijbel gaat over God die bij/in mensen wil wonen: 
paradijs, tabernakel, tempel, profetiën over een nieuwe tempel (vb Jes 2,2), Jezus de Immanuël, die 
zei zelf de tempel te zijn, en dan met Pinksteren: de gemeente/gelovige als tempel, met uiteindelijk: 
Op. 21 God zal bij de mensen wonen 
En waar God in je leven woont, is niets meer privé en zal dat leven veranderen. 
3) maakt ons één met Jezus 
Rom 8. Over de Geest is ook het hoofdstuk over de zekerheid van het geloof (vgl vrs 38v). Dat begint 
in vers 1: geen veroordeling meer, want (vers 2) we zijn bevrijd van de wet van zonde en dood. 
De wet is hoe je goed moet leven. Op zich is die wet goed, maar omdat wij er ons niet aan kunnen 
houden leidt dat tot de dood.  
Neem een gebod als ‘heb je naaste lief als jezelf’. Of dat leidt tot schuldgevoel en angst (we kunnen 
het niet), of we zwakken het af en proberen het in onze regels te vangen, waarbij we vooral vinden 
dat anderen falen. Maar dat leidt tot ontbinding en de dood. 
Dan is ‘geen veroordeling meer’ ongelofelijk bevrijdend. En dat evangelie laat de Geest landen in ons 
leven, en dat leidt tot een drastische verandering 
4) verandert je leven 
Pls contrasteert ‘leven in het vlees’ (beheerst door je zondige natuur) en ‘leven door de Geest’. 
Leven door de Geest geeft je een totaal nieuwe motivatie om goed te leven (Je hoeft kjezelf niet 
meer te redden): uit dankbaarheid en liefde voor wat Jezus deed; daarom hoef je de norm ook niet af 
te zwakken: worden als Jezus. Dat leidt tot leven en vrede (vers 6) 
Conclusies:  - Het doel van Jezus’redding is een leven naar de wet  door de Geest (vers 4) 
- ook het nieuwe leven is Gods werk door zijn Geest. 
- die Geest brengt je steeds terug bij wat Jezus voor je deed, en dat Hij nu een nieuw leven wil geven. 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 8 juni 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) leven in het vlees – leven in de Geest 

In dit gedeelte tekent Paulus het verschil tussen leven in het vlees en leven in/door de Geest. 

lees Romeinen 8: 1-11 in een wat letterlijke vertaling zoals bijvoorbeeld de Herstelde Statenvertaling. 

Werk samen uit wat het verschil is tussen dat leven in het vlees/onder de wet en het leven door de 

Geest. (Noteer dat op twee vellen papier) 

Besprekingsvragen: 

- kun je dit verschil plaatsen in je eigen leven? 

- ook als je leeft door de Geest speelt je zondige natuur nog een rol. Welke? Kun je voorbeelden 

geven? Hoe kun je zorgen dat die invloed kleiner wordt?  

 
3) Bijbelstudie Romeinen 8: 1-17 
Iedereen krijgt een A4’tje met daarop Romeinen 8:1-17, met een ruime marge eromheen. Lees nu 
eerst samen dit Bijbelgedeelte. 
Bespreek daarna in tweetallen wat dit gedeelte allemaal zegt over de Heilige Geest. Noteer dat in de 
marge. 
Bespreek tenslotte als groep gezamenlijk wat er allemaal uitgekomen is. 
 
4)  Besprekingsvragen: 

• Wat betekent het voor jou om “nu geen veroordeling meer” te ervaren in Christus (vers 1)? 

• Op welke momenten voel jij je nog ‘gevangen’ door schuld of falen? Hoe helpt de Heilige 

Geest jou daarin? 

• Waar zie jij in je leven tekenen van het nieuwe leven van de Geest? 

• Is er bij ons  in de kerk meer aandacht voor het werk van de Geest nodig? Waarom wel/niet? 

• Maakt het verschil of je de Heilige Geest als een persoon of als een kracht ziet? Waarom? 

• Bid jij wel eens tot de Heilige Geest? 

• Sinds Pinksteren woont de Geest in het hart van elke gelovige. Waar merk je dat aan? 

• Vind jij de vraag ‘Geloof je?’ ook makkelijker te beantwoorden dan de vraag ‘Heb jij de 
Heilige Geest ontvangen?’? Motiveer je antwoord. 

• Maak een rondje waarbij je allemaal iets verteld van wat je ervaren hebt van de kracht 

van Gods Geest in je leven. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

