
 
 
 

Korte samenvatting van de preek 
Je geloof belijden hoort bij de toetreding tot de gemeente van Christus. Dat kan bij je doop als je tot 
geloof gekomen bent, en als je als kind al gedoopt bent later als ze zelfstandig/belijdend lid wordt. 
Thema: belijden van je geloof 
1) is het verwachten van Jezus en niet van jezelf 
In Rom 9-11 spreekt Paulus over de meerderheid van zijn volksgenoten, die het evangelie van Jezus 
verwerpt. Hij bidt voor hen (vers 1). Ze zijn ijverig genoeg, maar missen de kern: rechtvaardig voor 
God wordt je niet door je aan de wet te houden, maar door te geloven in Jezus. Hij laat zien dat je 
dat ook al bij Mozes kunt lezen (Deut 30). 
Nog steeds moeten we ons realiseren dat ons geloof belijden niet betekent dat we goed genoeg zijn, 
actief en meelevend genoeg, gelovig genoeg. Het enige wat je moet doen, ook al heb je vragen en 
maak je nog fouten, is het van Jezus verwachten. 
2) is Jezus als de opgestane Heer erkennen 
Belijden met de mond en geloven met het hart (vrs9) zijn twee kanten van dezelfde medaille. En de 
inhoud van dat geloof is 
a. Jezus is Heer 
Een korte belijdenis die belijdt dat Jezus en Jahwe één zijn (<> de joden) en dat niet de keizer, maar 
Jezus de Heer van de wereld is (<> de romeinen) Ook vandaag betekent het dat Jezus de absolute 
autoriteit is in heel leven en niet je eigen gevoel/denken, de opinies van anderen enz. Zo’n geloof uit 
zich in alles en kan dus niet ‘achter de voordeur’ blijven. 
b. God heeft Hem uit de dood opgewekt 
Geloof is een relatie met een levende Heer, die zich opofferde om voor ons de dood te overwinnen. 
Dat maakt het christelijk geloof exclusief: alleen deze Heer geeft redding 
3) is op weg naar een zekere toekomst 
Als je dat gelooft en belijdt dan ben je gerechtvaardigd en gered. 
Daar hoef je niks voor te doen (vgl vrs 3). Geloof is aanpakken wat Jezus voor je gedaan heeft. 
Is dat te makkelijk? (Voorbeeld koorddanser met kruiwagen) Ja, je hoeft het alleen maar aan te 
pakken; nee, want we moeten onze trots aan de kant zetten en durven vertrouwen. 
Dus als je je geloof belijdt ben je klaar? Ja, dan ben je rechtvaardig voor God (vgl 8:1); Nee, dan 
begint het pas. Dan ga je met Jezus als Heer een nieuw leven leiden (vanaf hfst 12 meer daarover). 
En bij falen en tekort schieten moet je altijd weer thiernaar terug: 
“Als je met de mond belijdt dat Jezus heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft 
opgewekt, zul je worden gered”  

 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 22 juni 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) schrijf een korte geloofsbelijdenis 

“Jezus is Heer!” is een korte geloofsbelijdenis. In 10 minuten schrijft ieder een iets langere 

geloofsbelijdenis bij de volgende drie vragen: 

 - Wie is Jezus voor mij? 

 - Wat geloof ik over Hem? 

 - Wat betekent dat voor mij leven nu? 

Ieder leest nu zijn of haar geloofsbelijdenis voor. Daarna volgt de bespreking. 

  

3) Bidden voor je ‘volksgenoten’ 
Paulus is enorm geraakt door het feit dat veel medejoden de boodschap van Jezus niet aanvaarden 
en zonder Jezus doorleven.  (Lees hfst9: 1-3 en 10: 1-2) Hij bidt voor hen met grote passie. 
 - ken je dat met passie bidden voor mensen die niet (meer) geloven? Voor wie? 
 - Laat ieder drie namen noteren van mensen die je het geloof heel graag zou gunnen. Bid nu 
 samen, waarbij er ruimte is tijdens het gebed om die namen te noemen (instilte of hardop) 
 
4)  Besprekingsvragen: 

• Wat betekent het voor jou persoonlijk om je geloof te belijden? Wanneer of hoe heb jij dat 

(voor het eerst of opnieuw) gedaan? 

•  Paulus stelt dat je gerechtvaardigd wordt door geloof en niet door werken. Waar loop jij 

tegenaan als het gaat om vertrouwen op Jezus in plaats van op jezelf? 

• Hoe ga je om met twijfels of fouten in je geloofsleven? Wat helpt jou om het tóch van Jezus 

te blijven verwachten?  

• Wat betekent het concreet dat Jezus Heer is over heel je leven? Waarin vind je dat lastig? 

• Hoe ga jij om met tegenstrijdige stemmen in de maatschappij, je omgeving of zelfs in jezelf, 

die afwijken van wat Jezus als Heer van je vraagt? 

• Waarom is het geloof in de opstanding van Jezus essentieel voor het christelijk geloof? 

• Hoe beleef jij de zekerheid die Paulus hier beschrijft: "je zult worden gered"? 

• Wat betekent het om na je geloofsbelijdenis ‘verder te gaan’ in een leven met Jezus? 

Wat verandert er? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

