
 

 

 

Korte samenvatting van de preek 
 
Als we ergens behoefte aan hebben in de wereld, maar ook in de kerk, dan is het aan eenheid 
 Thema: eenheid; 3 dingen waar je dan op moet letten  
 
1) je redding : niet je standpunt, de Heer redt  
In de gemeente in Rome was er onenigheid mbt de leefstijl (eten en drinken, feestdagen). Aan de 
ene kant had je mensen die zich vrij wisten in Christus, aan de andere kant mensen die zich 
gewetensvol hielden aan regels (joodse leefregels/dingen die met de afgoden te maken hadden). 
De eerste groep noemt Paulus de sterken (en hij rekent daar zichzelf toe 15,1), de tweede groep de 
zwakken.  Dat gaf conflicten en leidde tot minachting en veroordeling. 
Ook vandaag kunnen christenen die geloven in het evangelie, verschillende keuzes maken. 
Hoe reageert Paulus? Het gaat hem er niet om wie gelijk heeft, maar of men van genade leeft. Want 
dan zie je de ander als broer/zus, dan minacht en veroordeel je niet, dan aanvaard je de ander en 
dan ben je overtuigd, maar nederig. 
Religie gaat over het juiste gedrag en de juiste standpunten en leidt tot onenigheid, het evangelie 
leert leven van genade en geeft eenheid ondanks grote verschillen 
Conclusie 1:De eerste vraag is niet ‘heb ik gelijk?’, maar ‘leef ik van genade?’ 
 
2) je houding: niet heersen maar dienen 
Bij conflicten zoeken we ons gelijk, zetten we de ander weg en wint de sterkste. Maar het evangelie 
zet dat patroon op de kop (zie 15,1-2): je zoekt het heil van de ander, zet die ander voorop en de 
sterkste dient. Dat hebben we geleerd van Jezus (zie 15,3). Hij is ons voorbeeld en onze motivatie 
voor deze omkering in het omgaan met conflicten.  
Conclusie 2: eerste vraag niet ‘wie heeft gelijk?’, maar ‘wie lijkt op Jezus?’ 
 
3) je doel: niet loslaten, maar lofprijzen 
Vroeger wilden we dat iedereen hetzelfde dacht en deed en probeerden we elkaar te overtuiigen 
(modern). Tegenwoordig willen we dat iedereen in vrijheid zelf mag kiezen en is elkaar vrijlaten de 
norm (postmodern). Maar Paulus zet God in het middelpunt. Hij moet de eer krijgen (zie 15: 5-6) 
Daar moet ieder zelf voor kiezen, maar dat verbindt ons aan elkaar. 
Paulus bidt om die eensgezinde lofprijzing, want eenheid is een gave die God moet geven, en die op 
Hem gericht moet zijn. Daarbij is Jezus zowel ons voorbeeld, als de bron voor verandering. 
Conclusie 3: eerste vraag niet ‘worden we het eens?’, maar ‘Prijzen we God eensgezind?’ 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 6 juli 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) bespreken van de drie conclusies 

In de preek worden drie conclusies getrokken, m.b.t. tot conflicten in de gemeente: 

 1.) De eerste vraag is niet ‘heb ik gelijk?’, maar ‘leef ik van genade?’ 

 2.) De  eerste vraag is niet ‘wie heeft gelijk?’, maar ‘wie lijkt op Jezus?’ 

 3.) De eerste vraag is niet ‘worden we het eens?’, maar ‘Prijzen we God eensgezind?’ 

Bespreek: 

- wat vind je van deze conclusies? 

- Als je dit in de praktijk brengt tijdens een conflict zou dat dan verschil maken? 

 

3) een casestudy 

Kies samen één verschil van mening of van levensstijl waar mensen in onze gemeente heel 

verschillend kiezen. Pas daar nu op toe wat je in deze preek geleerd heb. 

- welke keuze maak jij m.b.t. dit onderwerp?   

- zie je jezelf daarin als ‘zwakke’ of als ‘sterke’? 

- herken je de neiging bij jezelf om degene met een ander standpunt dan het jouwe te veroordelen of 

te minachten? 

- Hoe pas je de onder 2 genoemde conclusies toe op dit onderwerp? Maakt dat verschil? 

  

4) Hoofd- en bijzaken 
Er zijn zaken waarbij Paulus niet oproept om de ander in liefde te verdragen, maar om juist afstand 
van mensen te nemen (zie Romeinen 16:17-18 ; 1 Kor. 5:1-2 ; Gal.1:7-8). Er moet blijkbaar éénheid 
zijn op hoofdzaken, terwijl er meningsverschillen mogen zijn over bijzaken. 
Bespreek samen: 
- wat zijn deze hoofdzaken? En wat zijn bijzaken? 
- Hoe maak je het onderscheid? 
- Zijn er ook zaken waarbij het moeilijk is dit onderscheid te maken? Welke? Hoe ga je daar mee om? 
 
4)  Besprekingsvragen: 

• Wat betekent het dat "God hem aanvaard heeft" (14:3)? Hoe helpt dit jou omgaan met 
meningsverschillen? 

• In welke situaties binnen de kerk of je kring zie jij dat standpunten belangrijker worden dan 
onderlinge liefde? 

• Wat vraagt het van jou om niet jezelf te behagen, maar anderen te dienen? 

• Paulus wil niet alleen vrede, maar lofprijzing. Heb je dat ooit meegemaakt – een diepe 
eenheid die leidt tot vreugde in God, ondanks verschillen? 

• Hoe kun jij actief bijdragen aan een eenheid die lofprijzing voortbrengt? 

• Met welke groep voel je je verwant: met de ‘sterken’ of met de ‘zwakken’? Waarom? 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

