Tekst:
Genesis 12: 1-8

Thema:
Waar vind jij je thuis?

Korte samenvatting van de preek

Inleiding:wat roept het woord ‘thuis’ bij jou op, en waar vindt je dat thuisgevoel?

Thema: waar zoek jij je thuis?

1) het oude ‘thuis’ verlaten

Voordat Abram Thuis kon komen bij God in het beloofde land, moest hij eerst zijn land, stad, familie,
de eigen zekerheden loslaten. God wil niet dat je je houvast bij andere goden zoekt (1° gebod),
daarom vroeg Jezus de rijke jonge man zijn bezit te verkopen, en vraagt Hij ieder die zijn leven wil
gehouden eerst zijn leven te verliezen (Mc 8,35). Daarom twee testvragen: a. draait het om jezelf en
je eigen zekerheid of om God en zijn koninkrijk. B. Als je je thuis verliest, val je dan terug op Thuis?
2) een nieuw ‘Thuis’

God vraagt veel los te laten, maar Hij belooft nog meer: een veilige plek (een land, voor ons: de
nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem), een toekomst (een talrijk nageslacht; daar zijn wij in
opgenomen, Gal 3,29), een identiteit (God maakt je naam, we zijn zijn kinderen) en een missie (tot
een zegen zijn voor alle volken vgl Mt 28:18v).

Zijn die beloftes de drijvende kracht in je leven, ook al ben ook jij nu nog vreemdeling?

3) de reis naar Thuis

Het begint bij God, maar Hij vraagt wel een reactie. We zien drie dingen:

a) gehoorzamen; pas als je gehoor geeft aan Gods roeping zoals Abraham dat deed kan al gaande de
band met God sterker worden.

b. vertrouwen; en dat is nodig wat net als Abraham zien we nog maar heel weinig van de belofte
werkelijkheid worden. Soms snap je Gods weg niet, maar al levend met Hem leer je Hem vertrouwen.
c. aanbidden;p Abraham bouwde steeds een altaar om zijn dankbaarheid te tonen en te laten zien
dat God in het middelpunt van zijn leven stond. Dat is aanbidden: je Thuis zoeken bij God. Je er weer
bij bepalen: niet de omstandigheden, maar Hij bepaald mijn leven.

4) de motivatie voor de reis

Hoe hield Abraham het vol ? Door steeds naar Gods Woord te luisteren; en doordat de beloofde
zoon (Isaak) geboren werd. Wij kennen de beloofde Zoon, die groter was dan Abraham: Hij liet alles
achter en werd totaal vreemdeling, terwijl dat Hem in de hel van het lijden bracht. Maar dat deed Hij
om zegen te brengen voor alle volken en om ons echt Thuis te brengen

Als je dat gelooft leer je loslaten, en kun je met vertrouwen en hoop op reis gaan, terwijl je tot een
zegen bent voor de mensen om je heen.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 7 september 2025)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Woordweb ‘Thuis’

Leg per 6 a 8 deelnemers een groot vel papier neer met middenin het woord ‘Thuis’ geschreven.

Elk groepslid krijgt een stift (liefst verschillende kleuren) en schrijft op het vel een aantal associaties
met het woord ‘thuis’. Daarna wordt het vel een slag gedraaid, zodat je op papier kan reageren op
wat anderen geschreven hebben. (Dit herhaal je twee keer). Tijdens deze werkvorm draait er muziek
en wordt er niet gepraat.

Daarna bespreek je samen nog even wat er op papier gekomen is.

3) Bijbelstudie Hebreeén 11: 8-16

- lees het gedeelte samen, en laar ieder er even rustig over nadenken.

- lees het dan nog een keer, en geef aan dat het de bedoeling is dat straks ieder iets uit het gedeelte
naar voren brengt dat hem of haar geraakt heeft.

- Na weer een moment van stilte vertelt iedereen wat hem/haar geraakt heeft.

Bespreek dit nu samen.

4) Weg uit Babel

Abraham moest daadwerkelijk zijn land en familie achterlaten en werd zo een vreemdeling levend
met Gods beloften.

Ook wij moeten ons leven verliezen (Mc 8,35) en Jezus volgen wat het ons ook kost. Wie dat doet
wordt een vreemdeling (vgl 1 Petr 2:11ev).

Laat iedereen kort vertellen hoe dit in z'n eigen leven speelt: wat heb je moeten loslaten, voel je je
ook vreemdeling, zo ja in welk opzicht?

Bespreek dit daarna samen.

5) Besprekingsvragen:

e Wat geeft jou het sterkste gevoel van thuis? (familie, huis, werk, zekerheid, iets anders..)

e Kun je concrete voorbeelden geven van wat jij moet loslaten om met God op reis te gaan?

e Welke rol speelt de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (het beloofde land)
in jouw leven?

e Abraham zag nog niks van de belofte (nog geen nageslacht, nog vreemdeling in het land).
Ervaar je ook iets dergelijk is je eigen leven?

e Hoe kun je meer leren om je thuis bij God te zoeken ook als de omstandigheden onzeker en
moeilijk zijn?

e God belooft Abtaham dat hij tot een bron van zegen zal zijn. Geldt die belofte ook voor ons?
Hoe ben jij een bron van zegen?

e Hoe bouw jij ‘altaren’ in je leven?


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

