Tekst:
Exodus 40:16-38

Thema:
Thuis is waar de hemel
de aarde raakt

Korte samenvatting van de preek

Inleiding:

De klimaks van het boek Exodus: God komt bij zijn volk wonen

thema: Thuis is waar de hemel de aarde raakt

1) God komt bij zijn volk wonen

Als het werk voltooid is (39:32 en 40:34) komt God met zijn glorie (God zoals Hij is, zijn aangezicht, de
hemel op aarde) de tent vullen. Dat doet denken aan het begin: Toen de schepping voltooid was
(Gen 2:2) komt God bij de mens wonen; hemel en aarde zijn één. Na de zonde is dat onmogelijk
geworden, maar nu komt God weer dichtbij. De tabernakel is een model van het paradijs. Dat laat
zien wat Gods bedoeling is.

2) eigenlijk kan het niet

Maar je merkt dat het eigenlijk niet kan dat God met zijn heerlijkheid onder ons komt wonen: Mozes
kan niet meer het heiligdom binnen. Ook in de tabernakel is het allerheiligste afgeschermd; er zijn
offers nodig, en alleen de hogepriester kan 1 keer per jaar het allerheiligste binnen.

Het laat ons zien dat intiem contact met God nooit vanzelfsprekend is en verwondering en
aanbidding essentieel zijn voor geloven.

3) Hoe het toch mogelijk wordt

Maar hoe kan het dan toch? God zelf baant de weg naar zijn volk (de opbouw van de tent gebeurd
van binnen naar buiten). Voor toegang tot God zijn offers nodig, en alleen de hogepriester kan naar
het allerheiligste. Maar hoe het pas echt kan wordt duidelijk door Jezus. In Hem kwam God onder
ons wonen (Joh.1:14), in Hem zien we Gods heerlijkheid; Hij is de tempel en Hij bracht het offer als
dé Hogepriester. En toen zijn werk voltooid/volbracht was, scheurde het voorhangsel in de tempel en
werd de Geest uitgestort: God komt nu in de gelovige en in de kerk wonen.

4) Wat betekent dat voor ons

- God woont in ons: het is maar een gebrekkige tent, maar Gods glorie woont er!

- Daarom moeten we Gods glorie weerspiegelen: aanbidding, en Gods liefde weerspiegelen

- God bepaalt ons leven (vgl vers 36) en daarom moeten we luisteren en zijn koninkrijk zoeken

5) waar loopt het op uit

Nog één keer klinkt in de Bijbel ‘Het is voltooid!’ (Op 21: 5v) en dan zal God echt onder ons wonen,
zonder dat er nog een heiligdom nodig is. Dan is het de hemel op aarde, dan zijn we pas echt Thuis.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 21 september 2025)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Rondgang door de tabernakel

Zoek een plattegrond of afbeelding van de tabernakel. Bespreek de betekenis van de volgende
onderdelen:

- brandofferaltaar

- wasvat

- Kandelaar

- reukofferaltaar

- tafel met toonbroden

- de ark

Bespreek verder: wat zie je op Jezus wijzen? Waar ervaar je afstand, en waar nabijheid?

3) God woont bij de mensen door de Bijbel heen

Je kunt de hele Bijbel zien als het verhaal hoe God er voor zorgt dat de hemel en aarde uiteindelijk
samenkomen en God weer onder de mensen kan wonen.

Stadia van dit verhaal

- het begin (God woont bij de mens); de mens wordt uit de hof verdreven (Gen.2-3)

- God roept Abraham weg uit Babel, geeft beloftes en sluit een verbond (Gen 12-17)

- God komt onder zijn volk wonen in de tabernakel (Ex)

- De tempel krijgt een vaste plaats ( Samuel/Koningen)

- Het loopt op een mislukking uit: de tempel verwoest/ballingschap

- profetién over een nieuwe tempel (b.v. Ezechiél 40-47)

- Jezus als Gods woonplaats onder de mensen (b.v. Joh 1: 14; 2: 19)

- de gemeente/gelovige al;s tempel van de Geest (b.v. 1 Kor 3:16)

- God die bij de mensen woont op de nieuwe aarde (openbaring 21-22)

Verdeel de stadia over de verschillende deelnemers. ledereen denkt er over na wat het voor dat
stdium betekende dat God onder de mensen woonde, welke verhalen daarbij horen, en wat dat voor
ons betekent. Bespreek het vervolgens samen

4) Besprekingsvragen:

e Wat vind je van deze stelling: “wij zijn tegenwoordig te vertrouwd met God en missen
eerbied”.

e De tabernakel was prachtig, maar ook maar een tent en voorlopig. Werk uit hoe hetzelfde
voor de kerk geldt.

e Wat zijn plekken en momenten dat vandaag de hemel de aarde raakt? Wat ervaar je daar zelf
van?

e Hoe verhouden Gods nabijheid en zijn heerlijkheid zich tot elkaar?

e Wat verandert er in je leven als je Gods tempel bent en Gods Geest in je woont? Geef
voorbeelden.


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

