
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Om je thuis te voelen moet je erbij horen. Maar overal is ook uitsluiting, en de vraag ‘Wie hoort 
erbij?’ hoor je overal. Die vraag klonk ook bij de terugkeer uit ballingschap. Wat is Gods antwoord? 
thema: Welkom thuis, wie je ook bent? 
 
1. Niet je afkomst, maar je toekomst is bepalend 
Voor de joden was land en nageslacht zijn van Abraham essentieel. De vreemdeling mocht dan ook 
niet in de tempel komen (Deut 23). Maar dat verandert: de vreemdeling mag er helemaal bij horen, 
tot in het heiligdom. 
Dat zie je ook bij Jezus. Hij zoekt juist wie anderen buitensluiten en vormt een gemeenschap van 
joden en heidenen, rijk en arm (Gal 3: 28) 
Wij zijn zelf vreemdeling, maar mogen bij God thuis komen. Daarom mogen wij leren kijken met Gods 
ogen — niet beoordelen op afkomst, maar op de toekomst die Hij geeft. 
 
2. Niet wat mensen van je vinden, maar wat God van je vindt is bepalend 
Juist om dat nageslacht zo belangrijk was (dat was de toekomst) viel de eunuch buiten de boot. Ook 
hij mocht niet in de tempel komen (Deut 23). Onder de teruggekeerde joden waren eunuchen 
(castratie was voorwaarde voor bepaalde functies aan het hof in Babel). En ook zij mogen er bij God 
helemaal bij horen.  God belooft hen een eeuwige naam in zijn huis. In de eunuch uit Ethiopië, die 
gedoopt wordt (Handelingen 8) zie je dat werkelijkheid worden. 
Je mag daarom erop vertrouwen dat God je meer geeft dan wat je mist. Onze diepste identiteit ligt 
niet in wat wij missen of presteren, maar in wie God zegt dat we zijn. Zo moeten we ook leren kijken 
naar wie ‘anders’ is. 
 
3. Niet wat jij doet, maar wat Hij gedaan heeft is bepalend 
Maar om bij God te horen moet je toch wel wat doen: zijn wet houden, voor Hem leven, enz. (zie 
vers 4). Maar dat is niet waar: God begint, Hij sluit een verbond, Hij geeft beloften, het begint bij zijn 
genade. Dat zie je het duidelijkst in Jezus. Hij werd een vreemdeling en leverde zijn toekomst in om 
ons thuis te brengen en eeneeuwige naam te geven. Als dat je hart raakt verandert je leven.  
Wie leeft uit die genade, leert rusten in Gods werk en liefdevol omgaan met anderen. 
  



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 19 oktober 2025) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
NB Het geldt natuurlijk altijd, maar bij dit onderwerp zeker: zorg voor een veilige sfeer, vertel niet 
wat je niet wilt vertellen, behandel wat je hoort vertrouwelijk. 
 
1) intro 
Bespreek samen: Wanneer voelde jij je voor het laatst écht welkom? Of juist: wanneer voelde jij je 
buitengesloten? Lees samen: Jesaja 56:1–8 
Bid om de leiding van de Heilige Geest: dat Hij ons helpt zien met Gods ogen. 
 
2) I come to You 
Luister het lied ‘God of the moon and stars’ van Kees Kraayenoord. Op YouTube zijn diverse mooie 
filmpjes te vinden met tekst, beeld en muziek. 
 
3) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 
4) Hoe doen we dat als kerk? 
- zijn wij een gemeente waar allerlei soorten mensen zich welkom kunnen voelen? Waarom 
wel/niet? Welke soort mensen vallen misschien buiten de boot? 
- Wat kunnen we doen om een kerk te zijn die inclusief is en waar mensen zich welkom voelen? 
- Zijn wij een kerk waar mensen zich eerst aan moeten passen, eerst moeten veranderen, om er bij te 
mogen horen? Of een kerk waar iedereen erbij mag horen waarbij we erop vertrouwen dat mensen 
zullen veranderen nadat ze ‘ja’ tegen God gezegd hebben – zoals we ook zelf nog steeds verder 
proberen te veranderen. 
  
5)  Besprekingsvragen: 

• Volgens Paulus zijn we van nature allemaal buitenstaanders – mensen die Gods nabijheid 

missen doordat ze zichzelf van God los hebben gemaakt. En toch zijn we welkom bij God en 

geeft Hij ons een eeuwige naam. Verwonder je je daarover of heeft het iets vanzelfsprekends 

voor je? 

• Heb je weleens ervaren dat God je een thuis gaf, terwijl je je buitengesloten voelde? Vertel. 

• Wat zijn de groepen, die in onze samenleving buitengesloten worden? Inventariseer dat, en 

bidt samen voor deze mensen.  

• Wat betekent de boodschap van Jesaja 56 op politiek gebied? 

• Wat betekent het om je identiteit te vinden in wie God zegt dat je bent? 

• Wat betekent het dat Jezus zelf een vreemdeling werd om ons thuis te brengen? Hoe 

helpt die gedachte jou om met anderen genadiger om te gaan? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

