Tekst:
Psalm 84

Thema:
Op weg naar Thuis

Korte samenvatting van de preek

thuis was vroeger vooral de plek waar je vandaan kwam, tegenwoordig meer de plek waar je naar
verlangt en die jij zelf moet creéren. Ook in de Bijbel is Thuis iets waar we naar verlangen.

Opweg naar Thuis

1. leren verlangen

Volgens C.S.Lewis schuilt in ieders hart een verlangen dat door niets in deze wereld bevredigd kan
worden. Dat komt omdat we geschapen zijn voor gelukkig zijn met God in zijn wereld, en door de
zonde is dat onmogelijk geworden. Maar de belofte is dat het uiteindelijk goed komt in Gods nieuwe
wereld. Het verlangen naar God en zijn nieuwe wereld spreekt ook uit Psalm 84, want de tempel was
een beeld van die toekomst.

Zoek daarom steeds het diepe verlangen achter je verlangens naar rust, waardering enz, en wakker
dat verlangen aan. En neem geen genoegen met surrogaat.

2. verlangend op weg gaan

Dat is geen kwestie van ‘Stil maar, wacht maar’. Dat verlangen maakt ons tot pelgrims. Zoals de
dichter op weg ging naar Gods huis (vers 6 en 12) zo zijn wij op weg naar Gods toekomst.

Dat verandert ons leven nu al drastisch

a. richting; Wie reist met een doel kan de ontberingen onder weg beter aan, dan wie reist om het
reizen. Het gaat ons niet om de genoegens van dit leven (eten, drinken, kleding) maar om Gods
Koninkrijk en zijn gerechtigheid (Mt 6,34)

b. hoop; in deze wereld hoop houden kan niet door te verlangen naar hoe het vroeger was, maar wel
als we weten dat Gods toekomst komt

c. zegen; en onderweg zegent God ons met warmte (zon) en beschutting (schild), met vergeving
(genade) en overwinning (glorie) (vers 12)

3. dankzij de gezalfde

De reis is soms moeilijk vol te houden; daarom een smeekgebed (vers 9-10) en dan gaat het ineens

over de gezalfde. De dichter zal aan David gedacht hebben, maar wij mogen de lijn doortrekken naar
Jezus Christus. Hij is de tempel en tegelijk degene die regeert (Openbaring). Hij is als pelgrim met een
verlangen ons voorbeeld, maar ook de basis voor het feit dat wij naar God mogen. Tegelijk is zijn
liefde en zij overwinning onze motivatie, om zijn Koninkrijk te zoeken.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 9 november 2025)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

NB Het geldt natuurlijk altijd, maar bij dit onderwerp zeker: zorg voor een veilige sfeer, vertel niet
wat je niet wilt vertellen, behandel wat je hoort vertrouwelijk.

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2 )het verlangen achter onze verlangens

C.S. Lewis zei: De meeste mensen zouden, als ze echt in hun eigen hart hadden leren kijken, te weten
komen dat ze verlangen, en hevig ook, naar iets dat in deze wereld niet te krijgen is. Het wordt je door
allerlei dingen in deze wereld aangeboden, maar ze maken de belofte nooit helemaal waar. De
verlangens die je voelt opkomen wanneer je voor het eerst verliefd bent, of voor het eerst aan een ver
land denkt, of voor het eerst een onderwerp bestudeert dat je boeit, zijn allemaal verlangens die geen
huwelijk, geen wereldreis of geen wetenschap ooit werkelijk kan vervullen.

(...) Er was iets waar we in die eerste momenten van verlangen naar haakten, maar dat in de realiteit
altijd zomaar verdampt. Ik denk dat iedereen wel weet wat ik bedoel. Je vrouw is wellicht een goede
vrouw, en de hotels en het natuurschoon waren misschien geweldig, en chemie is een reuze
interessant bedrijf; maar er is iets wat je tussen de vingers door glipt.

Bespreek samen:

- herken je dat diepe verlangen? Kun je het concreet maken?

- Wat zijn verlangens die jij hebt — en wat zou er achter die verlangens kunnen zitten? (Bijv. comfort
- verlangen naar rust; waardering = verlangen naar geborgenheid bij God.)

3) richting, hoop en zegen

Verdeel deze drie woorden over de deelnemers, die vervolgens bij het woord dat zij gekregen
hebben verzen zoeken in Psalm 84 die daarbij passen

- welke verzen komen naar voren?

- wat helpt jou om gericht te blijven op het doel?

- wat geeft hoop als de weg zwaar is?

- waar ervaar jij zegen juist onderweg?

4) teken de weg

Laat iedereen op een kaart of vel papier tekenen wat hun “weg naar Thuis” symboliseert (bijv. een
bergpad, rivier, kruis, huis, licht).

Aan de hand van die tekening vertelt ieder kort iets over zijn/haar weg naar Thuis.

5) Besprekingsvragen:
e Waar voel jij je thuis in je geloofsleven? Waar ervaar je Gods nabijheid het sterkst?
e C.S. Lewis zegt: we verlangen niet teveel en vervallen daardoor in zonden. Het probleem is
juist dat we met te weinig tevreden zijn? Wat bedoelt hij? Herken je dat?
e Wat betekent dat beeld van pelgrimage voor jou als christen vandaag?
o Hoe helpt het besef dat Jezus zelf de Weg is en de tempel vervult om je verlangen te richten?
e Op welke momenten onderweg heb jij Gods vernieuwende kracht ervaren?


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

