
 
 

Korte samenvatting van de preek 
 
Thuis bij Jezus, dat klinkt mooi, maar wat is er nodig om je werkelijk thuis te voelen bij Jezus? 
thema: Thuis bij Jezus aan tafel  

1) daar moet je je eigen tafel voor verlaten 

Je voelt je thuis aan de tafel waar je jezelf kunt zijn, gezien wordt, waarje identiteit ligt. Voor Levi was 

dat de tafel in het tolkantoor. Daar lag z’n zekerheid, z’n status, z’n bestaansrecht, al maakte het hem 

gehaat (uitbuiting, landverraad). 

En dan komt Jezus langs en beveelt ‘Kom volg mij!’ En zoals de verlamde opstond (5,25) zo staat Levi 

op en volgt Jezus. 

Les: het begint niet bij ons, ons zoeken, onze kwaliteiten, maar bij Jezus en zijn woord, en dat woord 

zet alles op z’n kop; voortaan draait het om Jezus en zijn tafel 

Dat blijkt uit vervolg: Jezus op het feestmaal bij Levi thuis. Zo symbolisch: het Koninkrijk van God vaak 

verbeeld als een feestmaal. Deze maaltijd is net als het avondmaal een voorproefje. 

2) daarvoor moet je je bekeren van je ‘goede gedrag’ 

Maar de farizeeën snappen dit niet. Waarom houdt deze rabbi geen afstand van mensen die zo 

duidelijk God en zijn woord niet serieus nemen. Volkomen begrijpelijke reactie, en toch haaks op 

Jezus boodschap. Want religie deelt de wereld in in goeden (wij) en slechten (de zondaars), doet 

alsof goed doen onze verdienste is en is daarom trots. Genade laat zien dat tegenover Jezus iedereen 

zondaar is, dat het goede dat je doet een gave is, en maakt je dus nederig en blij met zijn vergeving. 

Wie voor z’n eigen heiligheid moet zorgen kiest voor een veilige kring, wie bij Jezus hoort wil liefde 

doorgeven. En zonde is niet alleen jouw fout, het is ook een ziekte die je aantast, en waarvan alleen 

Jezus kan genezen. Daarom moet je je bekeren van het vertouwen op je goede gedrag. 

3 . Daarvoor moet je je medegasten accepteren 

De farizeeën spreken de discipelen aan (vrs 30). Doordat ze Jezus volgden zaten die in gezelschap 

waar ze zelf niet voor gekozen zouden hebben. Dat is nog steeds zo: wie Jezus volgt komt in een 

gemeenschap van mensen die jezelf niet zou kiezen. Maar als je beseft wat Hij deed om jou te 

accepteren, put daaruit de kracht om die ander te accepteren en lief te hebben.  



 

Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 14 januari 2026) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  
 
1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 
2) Spiegel van zelfrechtvaardiging 
Jezus zei: “De gezonden hebben geen arts nodig, maar de zieken.” 
Gespreksvragen 
1. Waar ben jij geneigd jezelf als “gezond” te zien (moreel, geestelijk, theologisch, maatschappelijk)?  
2. Met wie vergelijk jij jezelf (bewust of onbewust) en wat doet die vergelijking met je hart? 
3. Herken je momenten waarop je denkt: 
 “Zo erg ben ik niet” 
 “Ik doe het toch best goed” 
Wat doet dat met je behoefte aan Jezus? 
 
3) Jezus’ oproep  
Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering.” 
Gespreksvragen 
1. Wat betekent het voor jou dat Jezus zelf de uitnodiging doet? 
2. Wat verandert er als bekering niet het begin is, maar de vrucht van genade? 
3. Wat roept het beeld van Jezus als Geneesheer bij je op (opluchting, weerstand, hoop)? 

4) Samen aan tafel 
In de preek werd de lijn getrokken aan de maaltijd in het huis van Levi naar de maaltijd van de Heer, 
en naar het samen kerk zijn. 
Gespreksvragen 
1. Wat vind jij persoonlijk het moeilijkst aan “kerk als tafel van Jezus”? 
2. Wie zit er bij Jezus aan tafel die jij zelf misschien zou vermijden? 
3. Wat vraagt dit van jou? (houding, woorden, gastvrijheid 

5) Afsluiting 

Maak een rondje waarbij iedereen antwoord geeft op deze vraag:  

Wat neem jij mee uit de preek en dit gesprek — één zin, één inzicht, één verlangen? 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

