THUIS BIJ JEZUS

Korte samenvatting van de preek

Bij het uitdelen van de geefbrief hoort de vraag: Hoeveel moet ik geven?
Thema: Jezus vandaag bij jou thuis? Over genade en geld
1) over genade
Zachels wil Jezus zien! Maar belangrijker is: Jezus wil Zachels bezoeken: vrs 5 “Zachéus, vandaag
moet ik in jouw huis verblijven”

- moet, want dat was zijn missie ( zie vers 9)

- bij jou, ook al was het een verrader, uitbuiter, zondaar (zie vers 10)

- Ik, de Mensenzoon, God zelf naar de wereld gekomen wil bij jou komen

- in jouw huis: samen een gemeenschap vormen, het leven delen
Jezus noemt Zacheds bij z2’n naam; biedt onvoorwaardelijke liefde aan, zonder voorwaarden vooraf.
Daarom komt hij vol vreugde uit de boom. Hij voelde Jezus heeft mij lief, zet zijn reputatie op het
spel door mij te bezoeken.
Zo zegt Jezus tegen jou: ik moet in jouw huis zijn. Hoe reageer je?

- geloof je dat Jezus dat tegen jou zegt?

- ben je stomverbaasd?

- geloof je in onvoorwaardelijke liefde?

- besef je wat het Hem kostte?
Hoe reageer je? Vol vreugde als Zachels, of mopperend als de menigte?
2) Over geld
Als tollenaar inde Zacheiis belasting voor de bezetter en buitte hij zijn landgenoten uit. Hij was rijk,
dat was zijn zekerheid, zijn status, zijn identiteit. Maar dat vervreemde hem van de mensen.
Maar nu is alles veranderd (vers 8). Nu is geven het kernwoord: de helft (van zijn koninkrijk) voor de
armen. Het viervoudige voor wie hij heeft uitgebuit. Hij is los van zijn geld, en wil niet meer ten koste
van anderen leven.
Dat is het wonder van de genade. Hij vindt nu zijn identiteit en zekerheid in Jezus. Hij wil gaan voor
het Koninkrijk met alles wat hij heeft. Dat is redding (vers 9)
Slot - Hoeveel moet je geven?
a. Niks!! Als je er wat mee denkt te verdienen, als het voelt als plicht of als contributie, laat dan maar
zitten, en verdiep je eerst in de gande
b. Alles!! Maar als je Jezus en zijn genade hebt leren kennen wordt je vraag: Hoe kan ik God
liefhebben boven alles, en de naaste als mezelf ook met m’n geld.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 25 januari 2026)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat is één zin, beeld of gedachte uit de preek die is blijven hangen?
Wanneer voelde je herkenning? Wanneer misschien weerstand? Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Geefgedrag bespreken

Peil eerst of iedereen er comfortabel mee is om het eigen geefgedrag in de groep te bespreken. Het
kan gevoelig liggen. Hou rekening met elkaar.

Bespreek vervolgens:

- wat typeert jouw geefgedrag? Incidenteel of planmatig? Veel of weinig? Moeilijk of makkelijk?

- ervaar je dat geven gelukkiger maakt? (Hnd 20: 35)

- ben je extra betrokken op de doelen waar je voor geeft?

- hoe voorkom je dat geven aan de kerk voelt als contributie of verplichting?

- Hoe zorg je ervoor dat geven een antwoord op de genade is?

3) Niks/Alles, want het is genade
a) je hoeft niks te geven, want het is genade

Bespreek de volgende vragen:
Wat betekent het concreet dat je niets hoeft te geven om door Jezus aanvaard te worden?
Waar merk je bij jezelf toch de neiging:
om iets te moeten bewijzen?
om te denken: “ik moet eerst ... voordat God echt blij met mij is”?
b) je moet alles geven, want het is genade
Bespreek de volgende vragen:
Wat bedoelen we wél en niet als we zeggen: “Alles, want het is genade”?
Wat raakt je in het feit dat Zacheus zelf met zijn geld komt, zonder opdracht van Jezus?
Wat zou “alles toevertrouwen” in jouw leven kunnen betekenen, zonder dat het wettisch wordt?

5) Besprekingsvragen:
e Wat zegt het feit dat Jezus Zachels bij naam noemt over hoe God naar mensen kijkt?
e Kun je het als christen maken om minder dan tien procent weg te geven?
e Liever iemand die 2% geeft uit liefde, dan iemand die 10% geeft uit plichtsgevoel. Wat vind je
van die stelling?
e C.S. Lewis zei: Kunnen we het geld voor goede doelen zonder een centje pijn missen, dan
geven we, zou ik zeggen, te weinig. Wat vind je van die uitspraak.

e Isje geld je hoop en je houvast of een teken van je hoop en je houvast

e Watvind je van de volgende stelling: Zolang geven voelt als plicht, is genade nog niet echt
geland.

e Vind je het makkelijk of juist lastig dat God niet precies voorgeschreven heeft hoeveel
procent wij moeten geven? En wat zegt dat?

e Welke kleine stap zou voor jou passen bij geven vanuit vreugde in plaats van druk?


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

