THUIS BIJ JEZUS

Korte samenvatting van de preek

De tekst van deze zondag roept helemaal geen fijn ‘Thuisgevoel’ op. Jezus spreekt van oordeel en
verdeeldheid.

Thema: Voel je je thuis bij deze Heer

1) Hij verheugt zich over het oordeel

In vers 49 zegt Jezus dat Hij gekomen is om vuur te ontsteken, en dat Hij wilde dat het al brandde.
Jezus spreekt hier over het vuur van het oordeel. In het OT is het vuur van het oordeel een teken van
de dag van de HEER (Mal.3: 19 b.v.), en ook Johannes de Doper sprak van het oordelende en
scheiding brengende vuur dat de Messias zal brengen (Luc.3:16v).

Jezus verlangt naar de komst van het oordeel (net als sommige Psalmen), want dan zal alles wat niet
goed is weggebrand worden.

Wij hebben het niet zo op dat spreken over het laatste oordeel, maar het is de enige reden voor
hoop voor mensen die onrecht lijden, uitgebuit en misbruikt worden: Uiteindelijk zet God alles recht.
Hoe zou je anders kunnen vergeven. Tegelijk: als er een oordeel komt, hoe kunnen wij ontkomen?
2) Hij gaat onder in het oordeel

In vers 50 noemt Jezus een doop die Hij moet ondergaan. Hij zal bedoelen dat Hij zelf
ondergedompeld zal worden in Gods oordeel (vgl Marc 10:38). Het denken hieraan roept sterke
emoties op bij Jezus, maar Hij weet dat dat zijn missie is: ondergaan in het oordeel om ons van het
oordeel te redden. Dit is het hart van het evangelie.

Als wij geen aandacht meer hebben voor het oordeel, houden we een slappe boodschap over, want
dan gaan we voorbij aan de diepte van Jezus’ liefde

3) Hij roept op Hem te volgen

Jezus volgen brengt geen comfotabel makkelijk leven met zich mee (vers 51). Hij koos de weg van het
lijden, en vraagt je Hem te volgen. Want leven in zijn Geest betekent offeren, dienen, vergeven, zoals
Hij dat voor jou gedaan heeft.

Dat brengt op twee manieren lijden met zich mee:

a. Je kunt niet jezelf blijven, maar moet je ‘oude ik’ kruisigen en breken met je afgoden

b. die houding zal soms weerstand, onbegrip en afwijzing oproepen.

Al Jezus’ leerlingen kregen met vervolging te maken. Ook vandaag betekent voor sommigen hun
bekering uitstoting uit hun familie. Die afwijzing hoef je niet op te zoeken, maar naarmate onze
samenleving onchristelijker wordt zal de kans erop weer groter worden.

Maar waarom dan toch die weg gaan? Omdat niemand meer van je hield dan Hij, en omdat Hij je
door het oordeel heen thuis brengt.



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan
kun je de preek hier terug luisteren (preek 8 februari 2026)
https://www.youtube.com/channel/UCKUhOIxf366wXiyXt2NrRJQ

1) reactie’s op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat is één zin, beeld of gedachte uit de preek die is blijven hangen?
Wanneer voelde je herkenning? Wanneer misschien weerstand? Wat deed het je? Wat leerde je?

2) De plaats van het oordeel in ons geloofsleven

Bespreek de volgende vragen:

- werd er vroeger meer over oordeel gesproken en gepreekt dan tegenwoordig? Hoe waardeer jij
dat?

- We belijden in de 12 artikelen dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Welk
rol speelt dit laatste oordeel in jou geloofsbeleving?

- Voel je bij jezelf ook de neiging om onderwerpen als laatste oordeel, hel, de kosten van het volgen
van Jezus te vermijden, en het accent te leggen op liefde, acceptatie, jezelf kunnen zijn, enz. ?

3) Oordeel als hoop

In de preek werd gezegd: zonder oordeel is er geen hoop voor de wereld.

Bespreek deze stelling.
- Voor wie zou het ontbreken van oordeel juist geen goed nieuws zijn?
- Kun je situaties noemen waarin je verlangde dat onrecht niet het laatste woord had?
- Wat verandert het aan je kijk op oordeel als je denkt vanuit slachtoffers?

4) Volgen zonder comfort
Het laatste punt van de preek vraagt er aandacht voor dat Jezus zijn leerlingen er voor waarschuwt
dat Hem ook afwijzing en lijden met zich mee zal brengen.
- Waar merk je in jouw leven dat volgen van Jezus soms schuurt?
- Welke “afgoden” (zekerheid, gemak, waardering) worden het meest uitgedaagd?
- Wat betekent het concreet om Jezus te volgen in jouw context? Herken je dat dat soms
weerstand en afwijzing oproept?

5) Besprekingsvragen:
(bepaal eerst samen welke van deze vragen en stellingen jullie willen bespreken)

e Kun jij Jezus vertrouwen ook waar Hij je comfort aantast?

e  Waar verlang jij naar oordeel — en waar ben je er bang voor?

e Wat betekent het voor jou dat Jezus voor jou de straf van het laatste oordeel voor zijn
rekening nam?

e Wat zou je verliezen als je Jezus werkelijk zou volgen?

e Waarom past een oordeel-loze God zo goed bij onze tijd?

e Hoe onderscheid je liefdevolle trouw van hardheid?

e Watvind je van deze stelling: Als Jezus nooit ongemak veroorzaakt, volg ik Hem
waarschijnlijk niet echt.

e Het kruis is confronterender dan het laatste oordeel. Mee eens?


https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

