
 

 
Korte samenvatting van de preek 
 

Deze preek draait om het kantelpunt in het leven van Petrus: het moment waarop Jezus hem aankijkt 

na zijn verloochening. Dat moment verandert hem blijvend. De centrale vraag is of wij ook zo’n 

moment kennen waarop Jezus ons innerlijk raakt en ons leven verandert. 

Thema: Als Jezus je aankijkt 

1… laat zijn blik zien hoe gruwelijk diep je faalde 

De blik van Jezus laat zien hoe diep Petrus heeft gefaald. Door die blik herinnert Petrus zich Jezus’ 

eerdere woorden en beseft hij hoezeer hij zichzelf heeft overschat. Hij volgde Jezus op afstand en 

koos, toen het spannend werd, voor zijn eigen veiligheid. Zijn falen is geen klein incident, maar legt 

de kern van de zonde bloot: zelfgerichtheid. Dit geldt niet alleen voor Petrus, maar voor ieder mens. 

Zolang Jezus ons niet echt raakt, vertrouwen we op onszelf. Maar wanneer we op de proef worden 

gesteld, blijkt hoe snel we voor onszelf kiezen. 

 

2… laat zijn blik zien hoe eindeloos groot zijn genade is 

Hoewel Jezus reden had om Petrus te veroordelen, is zijn blik gevuld met pijn, confrontatie en 

tegelijk onvoorwaardelijke liefde. Hij weet precies wat Petrus heeft gedaan, maar wijst hem niet af. 

Juist daarin ligt de kern van het evangelie: volledig doorzien worden in je zonde en tegelijk 

onvoorwaardelijk geliefd zijn. Vanaf het kruis kijkt Jezus ons aan met diezelfde genadige blik. 

 

3… verandert zijn blik je leven radicaal 

Petrus’ bittere tranen wijzen op diep berouw. Hij wordt open over zijn falen en groeit in geloof en 

leiderschap. Niet door eigen kracht, maar door genade. Ook vandaag leidt een ontmoeting met Jezus 

tot berouw, openheid en groei. Zijn blik bevrijdt van schaamte en vormt mensen tot dienende 

volgelingen. Zo blijft Jezus ook nu mensen aankijken en levens veranderen. 



Preekbespreking 

 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,  
dan kun je de preek op Youtube terug luisteren (preek 22 maart 2026)  
 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

Lees eventueel eerst samen nog een keer het Bijbelgedeelte: Lucas 22: 39-53 

 

2) Nog een keer de tekst lezen 

Lees samen nog een keer Lucas 22: 54-62.  Vraag sommigen om daarbij het verhaal vooral te lezen 

vanuit het perspectief van Petrus, anderen vanuit het perspectief van de omstanders op de 

binnenplaats, en anderen vanuit het perspectief van Jezus. 

Ter bespreking: 

- laat iedereen vertellen wat vanuit het gekozen perspectief extra opviel 

- Waar zie je in de tekst dat Petrus teveel op zichzelf vertrouwde? 

- Betekent het iets dat Petrus Jezus ‘op een afstand’ volgde? 

- Petrus verloochent Jezus drie keer. Vergelijk die drie keer. Wat zijn de verschillen? 

 

3) de blik van Jezus 

Lees hardop voor: “De Heer draaide zich om en keek Pertrus aan.” 

Neem nu een minuut stilte om over dat moment na te denken. 

- wat zat er in die blik van Jezus? (kernwoorden noemen en bespreken) 

- probeer samen te beschrijven wat er nu precies gebeurt op dat moment. 

 

4) Toepassing 

Bespreek de volgende vragen: 

* In welke situaties “verloochenen” wij Jezus vandaag (subtiel of openlijk)? 

* Dat Petrus Jezus liet vallen kwam omdat op dat moment zijn veiligheid zwaarder voor hem woog. 

Welke dingen in jouw leven lopen het Risico zwaarder te gaan wegen dan je liefde voor Jezus 

(reputatie, carriere, controle, relaties……)? 

* Wanneer ben jij geneigd je geloof te verbergen of aft e zwakken? 

* Hoe ga jij normal om met je eigen falen? (verbergen, relativeren erkennen….) 

* Wat is het moeilijkste voor jou: het falen zelf of geconfronteerd worden met Jezus blik? 

 

5) Een paar stellingen 

Bespreek de volgende stellingen. Eerst kiest iedereen eens/oneens/twijfel, daarna volgt bespreking 

* De meeste mensen overschatten hun eigen morele Kracht 

* Religieuze mensen hebben meer moeite hun zwakte te erkennen dan niet-religieuse mensen 

* Echte verandering begint niet bij berouw, maar bij ervaren genade 

 

 


