Preek 7: Lukas 24: 1-12
Jezus is opgestaan!!

Korte samenvatting van de preek

Pasen was ongelofelijk! De vrouwen bij het graf zijn volledig in verwarring: zij verwachten een dode
te verzorgen, maar treffen een open graf en een verdwenen lichaam aan. Niemand — ook de
discipelen niet — denkt aan opstanding. Dat ongeloof is vandaag niet anders. Mensen reduceren
Pasen gemakkelijk tot een mooi verhaal over hoop, of bergen het op in een religieus vakje zonder
impact op het dagelijks leven . Daarom gaan we luisteren naar de engelen

De boodschap van Pasen

1. Hij is de Levende

“Waarom zoekt u de Levende bij de doden?” NB in het OT wordt God vaak ‘de levende’ genoemd.
Deze verwijtende vraag legt bloot dat mensen Hem vaak nog steeds zoeken als een gestorven figuur:
een inspirerend voorbeeld of wijze leraar, maar niet als de levende Heer. Dat leidt tot geloof zonder
verwachting, gebed zonder ontmoeting en lijden zonder hoop. Het wezenlijke wordt gemist: Hij leeft
werkelijk en wil het leven veranderen .

2. Hij opent de toekomst

Zijn opstanding is geen terugkeer naar het oude leven, maar een doorbraak door de dood heen. In
een wereld waar alles vastloopt, heeft God een opening gemaakt naar een nieuwe werkelijkheid.
Daarom hoeft de toekomst niet bepaald te worden door het verleden; er is echte hoop en
vernieuwing mogelijk .

3. Hij heeft gesproken

De vrouwen worden opgeroepen zich zijn woorden te herinneren. De omslag van wanhoop naar
geloof begint bij het opnieuw horen en verstaan van wat Jezus heeft gezegd (dat zie je ook bij de
Emmausgangers). Wie de kracht van zijn opstanding wil ervaren, moet zich richten op zijn Woord .
4. Hij vervult Gods plan.

Kruis en opstanding zijn geen toevallige gebeurtenissen, maar het hart van Gods heilsplan. Aan het
kruis heeft Christus afgerekend met het verleden; in de opstanding opent Hij een nieuwe toekomst.
Het draait niet om wat wij moeten doen, maar om wat Hij heeft gedaan. Dat besef verandert alles.
En als dat landt, dan is Pasen ongelofelijk!



Preekbespreking

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,
dan kun je de preek op Youtube terug luisteren (preek 5 april 2026)

1) intro

Leg een afbeelding van het lege graf in het midden en laat ieder antwoorden op de volgende vraag:
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“Wat is jou eerste reactie op Pasen: verwarring, vanzelfsprekendheid, geloof, afstand, hoop,.....?

2) reactie’s op de preek
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

3) argumenten voor de historiciteit van de opstanding

Hierna volgen een aantal rationele argumenten voor de historiciteit van de lichamelijke opstanding
van Jezus uit de dood. Lees steeds samen één argument, en bespreek daarna kort in hoeverre dit
argument hout snijdt.

1. Niemand zou in de opstanding van Jezus geloven als die niet werkelijk gebeurd was: (een deel van)
de joden geloofden alleen in een gezamenlijke opstanding aan het einde van de tijd, en de
grieken/romeinen zagen het lichaam als minderwaardig en verwachten geen opstanding. Het pastte
ook toen in niemands wereldbeeld, zoals de bijbelse verhalen duidelijk laten zien.

De nieuwtestamenticus N.T. Wright schrijft: “Niemand verwachtte dat er ook maar iemand uit de
dood zou opstaan, en al helemaal niet de Messias. Een gekruisigde Messias is een mislukte Messias.”
2. Thomas Arnold, schrijver van het beroemde driedelige werk ‘De geschiedenis van Rome’ schrijft:
“Ik ben al jaren gewend om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen en om de argumenten
van hen die daarover geschreven hebben te onderzoeken en op hun waarde te schatten; ik ken geen
enkel feit in de geschiedenis der mensheid dat voor de denkbeelden van een onbevooroordeeld
onderzoeker door beter en vollediger argumenten wordt bewezen, dan het grote teken van God aan
ons dat Christus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan.”

3. Pinchas Lapide, een vooraanstaand Joods-Orthodox wetenschapper, schrijft:

“Als dit groepje geschrokken en bange apostelen op het punt stond alles te laten voor wat het was en
uit wanhoop naar Galilea te vluchten; als deze boeren, herders en vissers, die hun meester verraden
en verloochend hadden en Hem aan zijn lot hadden overgelaten, plotseling konden veranderen in
een sterke zendingsgemeenschap, overtuigd van de redding en in staat om na Pasen met veel meer
succes te werk te gaan dan voor Pasen, dan voldoet geen enkel visioen of hallucinatie om zo’n
radicale verandering te verklaren”



4. De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiérs (geschreven rond het jaar 55): “Hij is
gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door maar liefst
500 broeders en zusters tegelijk. Hoewel enkelen al gestorven zijn, leven de meeste nog (1 Kor. 15:5-
6).” Ook de lezers in Korinte vonden het moeilijk te geloven. Daarom verwijst Paulus naar getuigen,
die nog in leven zijn.

5. Soms wort gezegd dat de opstandingsverhalen in de evangelién legenden zijn. Maar C.S. Lewis
schrijft: “In mijn persoonlijke leven ben ik niets anders dan literair criticus en historicus — dat is mijn
werk. En op grond daarvan durf ik te zeggen dat iemand die meent dat de evangelién legenden of
fictie zijn simpelweg blijk geeft van zijn incompetentie als literair criticus. Ik heb heel wat fictie
gelezen en ik ben aardig thuis in de legendes die ontstaan zijn onder vroege volken, en ik weet
drommels goed dat de evangelién iets heel anders zijn.”

6. De filosoof-wiskundige Blaise Pascal schreef: “lk geloof getuigen, die bereid zijn zich de keel te
laten doorsnijden.”. De eerste verkondigers van de opstanding riskeerden vervolging en dood. Voor
een verzonnen verhaal zouden ze dat nooit gedaan hebben.

Bespreek nu nog de volgende vragen:
Wat is de waarde van deze argumenten? Zijn ze belangrijk voor je? Kun je ze gebruiken om anderen
te overtuigen?

4) Een paar besprekingsvragen
Bespreek de volgende vragen:

o Op welke manier zoeken mensen vandaag ‘de Levende bij de doden’?
o Twijfel je wel eens aan de opstanding van Jezus uit de dood? Hoe ga je daarmee om?
o In hoeverre bepaalt jouw verleden je toekomstbeeld? In hoeverre bepaalt de opstanding

en de komst van het Koninkrijk je toekomstbeeld?

o We worden door de engelen terugverwezen naar het Woord van Jezus. Wat helpt jou op
Jezus’ woorden levend te houden?

o Mensen die de levende Heer ontmoeten veranderen daardoor. Is dat bij jou ook het
geval? Zo ja, in welk opzicht? Zo niet, waarom niet?

o Jezus is uit de dood opgestaan. Wat doet het met je als je dat gelooft? In welk opzicht is
het een stimulans, wat betekent het voor je toekomstverwachting?

. Wij vieren Kerst grootser dan Pasen. Hoe zou dat komen?



